
 

 

HERINNERINGEN 
 
 
 
 

Foto- en invulboek 

om samen in te 

vullen 

 

 
 

Dit herinneringenboekje is 

bedoeld om samen met je oma 
of opa op te maken en in te 

vullen. 
 

Je maakt zelf zo’n boekje thuis 
ofwel neem je kopies van het 

boekje in de map. 

 
Je kan er leuke herinneringen 

mee ophalen, foto’s of 
tekeningen aan toevoegen en 

samen veel plezier beleven. 
 

 

 
 

Herinneringen zijn waarschijnlijk 
het mooiste wat men kan krijgen. 

 
 

Gloria Gairther 

ECD Foton  © 

ECD Sophia 2019 



WIJ SAMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een foto van mij 
 
 
 

 

Voornaam:  

Familienaam:  

Straat en nummer: 

Woonplaats:   

Kleur van ogen:  

Kleur van haren: 

Een foto van oma of opa  
of van ons samen 
 
 

 

Voornaam:  

Familienaam:  

Straat en nummer:  

Woonplaats:   

Kleur van ogen:  

Kleur van haren: 



 

JIJ EN IK SAMEN BIJ MIJN GEBOORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLEEF HIER EEN FOTO VAN ONS 



 

HERINNERING AAN EEN PAAR LEUKE 
GEBEURTENISSEN DIE WE SAMEN BELEEFDEN 

 

Kleef een foto of maak een tekening 

 



 

MIJN HUIS 
 

 
Maak een mooie tekening van 
jouw huis (binnen of buiten)



 

Vraag aan oma of opa hoe hun huis er vroeger uit 
zag. Misschien willen ze dit ook tekenen. Hadden ze 
een speelkamer, een badkamer, een eigen kamer, 
een tuin?  

Welke eigen spullen hadden ze?  

 



 

WIJ SAMEN 

 
Wat deden (doen) we vaak samen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat kan oma of opa heel goed? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welk lievelingsgerecht maakt oma of opa graag klaar voor mij? 



 

SAMEN VERJAARDAGEN VIEREN 

 
Een leuke herinnering aan een verjaardag van oma of opa.  

( foto of tekening) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat maakte mij toen zo blij? 



 

MIJN EERSTE COMMUNIE/ LENTEFEEST/ ANDER 
FEEST 

 

 
Wat was er voor mij zo leuk aan die dag? 

Wat deden we voor speciaals? 

 

Kleef hier een foto of maak een tekening 
 



 

EEN BELANGRIJK FEEST BIJ JOU 

Wij samen 

Kleef een foto of maak een tekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is ons van die dag bijgebleven? 



 

HET LEVEN VAN OMA EN OPA 

Wat vind je leuk aan het hebben van kleinkinderen?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waar ben je blij en dankbaar om in het leven?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarop ben je het meeste trots in je leven?



 

JIJ ALS MIJN GROOTOUDER 
 
 
 

Hoe verwen je mij het liefst? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is je wens voor mij? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op welke manier ben je trots op mij? 



 

Een briefje van mij als kleinkind voor 
jou als grootouder. 

 

Een briefje van oma of opa voor mij als 
kleinkind.



 

DANKJEWEL VOOR DE TIJD DIE JE NAM OM DE 

VRAGEN IN DIT ALBUM SAMEN MET MIJ TE 

BEANTWOORDEN! 

 
Ik zal ze voor altijd koesteren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niemand is perfect. 

Behalve    mijn kleinkinderen! 
Een oma 


