
 

De beleving van de persoon met dementie. 

Er verandert veel als iemand dementie krijgt. Er zijn niet enkel 

de geheugenproblemen maar vaak zien we ook ander gedrag 

en beleving ontstaan.  

Karaktereigenschappen komen soms sterker tot uiting, in andere 

gevallen treden er echte veranderingen op, bijvoorbeeld van interesse 

naar apathie of van streng naar zachtaardig of van goedlachs naar 

angst en verdriet. 

Deze en tal van andere veranderingen veroorzaken heel wat vragen bij 

de familie. Hoe ervaart de persoon met dementie de omgeving? Wat 

betekent het om in de eigen wereld te leven? Beseffen mensen met 

dementie dat er iets niet pluis is? In hoeverre beschikken zij nog over 

een eigen wil of gedachtegang? 

Aan de hand van beeldfragmenten en wetenschappelijke inzichten  

verkennen we de gevoelswereld van de persoon met dementie. We 

zoeken samen naar antwoorden op bovenstaande vragen. En we 

stellen tips voor om goed te reageren op een bepaald gedrag. 


